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U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch
zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste (Ex 20:17)

113: Wat eist het tiende gebod van ons?

Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig
gebod van God nooit in ons hart mag opkomen, maar dat
wij te allen tijde en met ons gehele hart alle zonden haten
en alle gerechtigheid liefhebben.

114: Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze
geboden volkomen houden?

Nee, ook de allerheiligsten hebben, zolang zij in dit leven
zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid,
maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen
naar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen
te leven.

115: Waarom laat God ons de Tien Geboden dan zo
streng prediken, wanneer toch niemand zich er in dit
leven aan kan houden?

Allereerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard
hoe langer hoe meer leren kennen en des te meer
verlangen naar de vergeving van zonden en de
gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens, opdat wij
ons zonder ophouden beijveren en God om de genade
van de Heilige Geest bidden, dat wij hoe langer hoe meer
naar het beeld van God vernieuwd worden, tot wij na dit
leven de volkomenheid bereiken die ons in het
vooruitzicht is gesteld.

Wat vraagt God van jou in het 10® gebod?
Dat ik Hem liefheb en ook andere mensen met mijn
hele hart

Mag je jaloers zijn?
Nee, ik moet een ander gunnen wat God hem geeft

Wanneer maak jij de HEERE blij?
Als ik niet zondig, en ook niet wil zondigen.

Lukt dat altijd?
Nee, jammer genoeg niet.

Zou je willen dat het lukte?
Ja, want de HEERE Jezus heeft mij zo lief, dat Hij
mijn liefde waard is.

Waarom moet je altijd weer de tien geboden horen?
Omdat ik dan zie, dat ik niet alleen goede dingen
doe, maar ook altijd weer verkeerde dingen en
daarom vergeving nodig heb.

Waarom nog meer?

Omdat ik dan merk dat ik veel moet bidden of de
Heilige Geest mij helpt om de geboden van God te
doen.

- Geboden worden weleens spiegel genoemd

o We kijken of ons leven volgens God goed zit

o Bijzonder gebod vanavond: meer dan een spiegel... een scan / rontgenfoto

= 10°€ gebod is de samenvatting van de geboden, voor onze gedachten,

gevoelens en verlangens

1. Kwaad verlangen

- U zult niet begeren

o Begeren is sterk verlangen, wat zowel goed als verkeerd kan zijn.

o Om het verkeerde verlangen gaat het hier, dat is:

= Verlangen tegen Gods gebod en/of tegen Gods eer

*= Verlangen ten kwade van de ander en ook onszelf

- God zegt doe dat niet, want Ik heb u bevrijd en zal u verzorgen



Gebod heeft alles te maken met jaloezie

o Paulus zegt: Ik wist niet dat begeren zonde was, als God mij dit niet gezegd heeft

(Rom 7:7).

Jaloezie / begeren is een groot kwaad

o Het woekert voort en gaat ons leven beheersen
God maakt als het ware een mri scan om te zien hoe het zit.
Jakobus: 1:14-15, leder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt
meegesleurd en verlokt. Daarna wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde en
wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. (zie ook Psalm 73:11 ber.)
God vraagt het goede van ons, het hartelijke verlangen naar Hem, en zo liefde in de praktijk
met ons lichaam en geest, naar God en de naaste

o Dit verlangen heeft twee zijden: 1. Afkeer van de zonde en 2. Richten op het goede

Oprecht verlangen
Dit is het oprechte verlangen: ernstig voornemen om naar alle geboden van God te leven
o Inalles God te zoeken, Hem de plaats te geven die Hij toekomt
= Hij heeft het eerste en laatste Woord.
Is dit niet te hoog?
o Nee, In het leven met Christus zijn we heilig voor Hem, en God zegt: Ik ben heilig,
daarom bent u heilig en zo hebben we dan ook te leven vanuit Hem.
o Ja, de meeste toegewijde gelovige, bevat een klein begin(sel), het is nog ten dele.
o Pastorale notie: Het zit niet in onze werken, maar in de ontferming van God

Het is alles door Christus volbracht en vanuit en door Hem mogen we leven, zie bijv. Fil 3

Zalig verlangen
Waarom die scherpe wetsprediking? Waarom die ontdekkende kant in onze verkondiging?
o Maar één doel: dat u met u hele bestaan naar Christus viucht,
o Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten (Ef 5:14)
Als wij Gods wet horen komt onze zondige aard naar boven
o Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, ik ellendig mens (Rom 7:21,24a)
o Maar Paulus vervolgt: Ik dank God door Jezus Christus.
Ik heb Jezus nodig in de weg van bekering en berouw
o Boete doening voor dat wat verkeerd ging
o Gebed om de Geest die ons in al de waarheid leidt en mij wil verzekeren van het
Eeuwige leven in Christus Jezus
Nu mogen wij het Woord horen, wet en evangelie, zonde en genade, zondaar en Christus

Verlangen wordt geboren naar de volmaaktheid, om altijd met Hem te zijn.



