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“Goddelijk geluk”  

n.a.v. Heidelbergse Catechismus Zondag 23 & Zacharia 3 
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59: Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? 
Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een 
erfgenaam van het eeuwige leven. 
 
60: Hoe bent u rechtvaardig voor God? 
Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al 
klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de 
geboden van God zwaar gezondigd en geen 
daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad 
geneigd ben,  
toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van 
mijn kant, uit louter genade, de volkomen 
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van 
Christus. En Hij rekent mij die toe als zou ik nooit 
zonde hebben gehad of gedaan, ja als had ik zelf al 
de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij 
volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een 
gelovig hart aanneem. 
 
61: Waarom zegt u dat u alleen door het geloof 
rechtvaardig bent? 
Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof 
God welgevallig ben, maar omdat alleen de 
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van 
Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die 
niet anders dan alleen door het geloof kan 
aannemen en mij toe-eigenen. 

Waarom geloof je wat er in de 12 artikelen staat?  
Omdat daarin staat het goed is tussen God en mij, als ik 
in de Heere Jezus geloof. 
 
Waarom nog meer? 
Omdat ik dan het eeuwige leven ontvang. 
 
Hoe wordt het eeuwige leven genoemd?  
Een erfenis die je krijgt. 
 
Wat houdt het in dat het weer goed is tussen God en jou? 
Dat ik niet meer zondig ben in Gods ogen. 
 
Maar je bent toch niet zonder zonde? 
Nee, ik niet, maar HEERE Jezus is het voor mij en God 
rekent mij dat toe. 
 
Hoe ziet God je dan?  
Alsof ik nooit zondig geweest ben en nooit iets zondigs 
gedaan heb.  
 
Is dat allemaal om Jezus’ wil? Jazeker! 
 
Is dat allemaal genade? Jazeker! 
 
Hoe vind je dat?  
Het grootste wonder (geluk) dat er bestaat.  

  

 

- Waar vindt u uw geluk? / Waar wordt u gelukkig van?  

o We falen…voldoen niet aan het ideaal van anderen en onszelf. Voelen ons 

verliezers. En dan…? 

- Vandaag wordt u de weg gewezen in de rechtvaardiging van de goddeloze 

o Het geloofsartikel waarmee ons leven en de kerk staat of valt 

 

1. In het leven met God 

- Balans wordt opgemaakt na Zondag 7 – 22: Wat heb je er aan dat je dit alles gelooft? 

o 12 artikelen – samenvatting van het Evangelie 

o Beloften die God ons geeft, als touwen naar het Goddelijk geluk (Zondag 7) 

- Christelijke leven is altijd verbonden aan Christus 

o Hij is Mijn Zaligmaker / Mijn Schuilplaats / Mijn verlosser 

o Maar van God uit gezien wordt het nog rijker…  

- Beeld van Hogepriester Jozua in Zacharia 3 
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- Voor God ben ik rechtvaardig  

o Alle zonden en zondige aard wil God nimmermeer gedenken (V&A 59) 

o Stond daar de hogepriester in zijn hemd voor God in de rechtszaal 

- Voor God ben ik een erfgenaam van het eeuwige leven  

o Hemelse kleding kreeg Hij aangetrokken, het geluk zelf. 

- We waren vijanden van God, maar God maakt ons tot erfgenamen, kinderen van God 

o Zacharia 3:8 U bent een wonderteken op aarde van de Messias en Zijn rijk 

 

2. Door God   

- De rechtspraak van God over ons leven: Wie kan voor u staande blijven? (Psalm 130)  

- Catechismus wordt hier bevindelijk, vanuit de ervaring 

o Met de duivel, beter met het Woord moeten we zeggen, dit is waar: Ik faal! 

- En toch (Nochtans) God 

o Streep door al het onze, God draait alles om 

o Jozua krijgt feest kleding aan die de Engel des HEEREN zelf verdient heeft 

▪ Jozua stond in Zijn hemd voor God, maar Christus ging naakt aan het kruis 

o Jozua krijgt, de volkomen genoegdoening, een nieuw kleed 

o Dit gaat verder dan vergeving, dat is van vuil kleed naar schoonkleed, hij krijgt een 

feestkleed; het negatief saldo gaat niet naar 0, maar wordt een positief saldo. 

o God rekent het toe…  

▪ God zet het volbrachte werk van Christus op rekening van de zijnen 

▪ God zet de CV van Christus op naam van de zijnen  

- Christus mijn ongeluk, ik Zijn Goddelijk geluk (Vrolijke ruil ontleent aan M. Luther) 

- Hoe helpt dat vandaag? 

o 1. Leren vanuit God te denken; met Gods ogen naar ons leven kijken, zowel in ons 

bestaan, als in Zijn genade 

o 2. Troost voor ons verslagen hart: Uw gerechtigheid is in de hemel, de HEER is 

onze gerechtigheid 

o 3. Troost te midden van allerhande eisen in de samenleving, die bepalen niet het 

geluk van God 

 

3. In de weg van het geloof alleen 

- Voor zover ik het met een gelovig hart aanneem; Duitse vertaling is beter: wenn ik alleine…  

- HC kent ons hart, strijd van die dagen: We willen het zelf doen 

- Nee zegt de HC, Nee zegt de Bijbel, alleen door Christus in de weg van het geloof 

o Het gaat niet om de mate van het geloof, maar dat we geloven 

o “Geloof u, dan heeft u het. En gelooft u niet, dan hebt u niets” (M. Luther). 


